
“Is dit niet waar je ons al jaren over hebt verteld dat je het zou willen doen?”  
“Ik vatte deze opmerking op als “ga je gang!”  
ASANTE SANA! 
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IK BEN HEEL ERG DANKBAAR … 
Als ik terugkijk, vraag ik me af hoe ik het allemaal durfde te doen ... en wat me de moed gaf om 
op 57-jarige leeftijd de “onbekende wildernis” in te trekken. Ik herinner me echter nog goed die 
ochtend dat ik rechtop in bed zat en me absoluut overtuigd voelde dat ik naar Ilula, Tanzania, 
moest gaan om te werken! Ik was er volledig van overtuigd en had geen enkele twijfel dat ik niet 
zou slagen. Ja, ik kan koppig genoeg zijn om mijn doelen in het leven te stellen, maar hier was 
meer voor nodig dan koppigheid! Ik had hier echter jaren voor gebeden en eindelijk kreeg ik de 
openbaring dat ik erin zou slagen! Geen twijfel mogelijk! Integendeel, ik vertelde mijn kinderen 
over mijn plannen en één van mijn zonen zei: “Is dit niet waar je ons al jaren over hebt verteld dat 
je het zou willen doen?” Ik vatte deze opmerking op als een "ga je gang!” 

ASANTE SANA! 

Het opstarten van een missieproject als dit kan niet door één persoon worden gerealiseerd. Ook 
al gaat er maar één persoon daadwerkelijk naar toe, er staan zoveel mensen achter het succes. 
Na jarenlang met dit idee in mijn hoofd te hebben rondgelopen, was het uiteindelijk mijn 
Methodist Church die me letterlijk vroeg om te gaan en me twee jaar lang ondersteunde. Ik ben 
mijn kerk veel dank verschuldigd voor de steun, vooral wijlen voorzitter van de missie Judy 
Kaetzel, maar ook alle leden die me geholpen hebben om deze grote onderneming voor te 
bereiden. Deze steun is tot op de dag van vandaag doorgegaan via IOP-USA. 

ASANTE SANA! 

In het begin was IOP nog klein, maar dat veranderde snel. Naarmate de mogelijkheden en 
behoeften van het programma groeiden, nam ook de vraag naar financiële zekerheid, algemene 
financiering en goede partners toe. Het was essentieel om te weten dat ik ook buiten Tanzania 
steun en hulp had. Mijn goede vriendin Annelies de Groot in Nederland startte het allereerste 
steuncomité en andere landen volgden. Als padvindster heb ik veel Girl Guides-vrienden 
gevraagd om ondersteuningscomités te starten en om door de jaren heen als vrijwilligers bij IOP 
te komen werken. Na een paar jaar hadden we IOP-NEDERLAND, IOP-USA, IOP-
NOORWEGEN, IOP-DUITSLAND, IOP-ITALIË, IOP-DENEMARKEN, IOP-ZWEDEN en IOP-
LUXEMBURG. Deze comités hebben wonderen verricht om IOP-Tanzania te helpen bij het vinden 
van sponsors en partners, bij de financiering van verschillende projecten en als ruggengraat voor 
IOP-Tanzania, en dat doen ze nog steeds! Ze hebben veel steun verleend en fondsen geworven 
voor IOP! 
ASANTE SANA! 

Een liefdadigheidsorganisatie als Ilula Orphan Program kan niet op eigen kracht overleven. Er is 
niet veel financiële winst te behalen met het ondersteunen van weeskinderen of met lessen 
aanbieden in de plattelandsdorpen over gezondheid, hygiëne en microfinanciering. Aan de andere 
kant heeft het IOP wel een paar projecten die inkomsten genereren. Ik ben de allereerste 
hulporganisaties die in ons werk geloofden dan ook erg dankbaar. Care international was de 
allereerste die ons steunde bij het geven HIV-voorlichting in de dorpen, gevolgd door Norwegian 
Church Aid in 2003. Later kwamen daar de Clinton Foundation, Johns Hopkins University, 
USAID en AfriCare bij, om alleen de grote sponsoren te noemen. Bedankt dat jullie geloven in 
ons werk voor de armen!

ASANTA SANA! 

Om het centrum te kunnen bouwen, hebben diverse padvindsters van de YWCA karweitjes 
gedaan om geld in te zamelen en de Koninklijke Noorse Ambassade in Dar es Salaam vulde 
aan wat nodig was.

ASANTE SANA! 



Sunnmoere Folkehoyskule (SUFH College) is al 17 jaar een missiepartner van IOP en vormt 
samen met Y'Global (beide in Noorwegen) de basis en financiële ondersteuning van het Ilula 
Peacemakers Volunteer Center en haar werk. Ook voor de grotere bouwprojecten die IOP heeft 
uitgevoerd, willen we FOVEA Photo en Dvergnes Primary School, beide in Noorwegen, 
Sunflower Montessori Crèche, de Luxemburgse overheid en CSI, beide in Luxemburg, 
bedanken.

ASANTE SANA! 

Toen het IOP de boerderij van 651 hectare kocht, was er veel hulp nodig om zo'n enorm stuk land 
te ontwikkelen. Osmund Ueland uit Noorwegen richtte met steun van familieleden Team Ueland 
op en samen zorgden ze ervoor dat de Sollerud Pre-School werkelijkheid werd, evenals vele 
andere projecten. De grootste daarvan is de boerderij Farm For the Future. 

ASANTE SANA! 

We moeten ook de kleinere instellingen niet vergeten, zoals de talrijke kerken, Rotary Clubs, 
Scoutinggroepen, bedrijven, scholen, universiteiten en particulieren. 

ASANTE SANA! 

Natuurlijk staan achter dit alles de mensen! Mensen! Personen die geloven dat ze wat ze hebben 
moeten delen met anderen, zodat iedereen een beter leven kan hebben. We hebben kinderen die 
auto's wassen, die limonade-tafels opzetten, die koekjes verkopen of speelgoed dat ze niet meer 
gebruiken. We hebben jongeren die veilingen en markten organiseren, mensen die elke maand 
geld overmaken via incasso, of die spullen maken die te koop worden aangeboden op allerlei 
markten, of die geld inzamelen voor specifieke projecten. Er zijn mensen die de de opleiding van 
kinderen sponsoren en er zijn veel vrijwilligers die in het IOP Centrum komen werken. 

ASANTE SANA! 

Ten slotte, degenen die dagelijks het IOP-werk in Ilula, Tanzania uitvoeren, zijn de mensen zelf. 
Ja, ze hebben een contract voor betaald werk, maar dit is geen organisatie die van 8 tot 16 uur 
werkt. Iedereen hier heeft hart voor zijn werk en blijft doorgaan tot het werk af is - ongeacht de 
tijd! De werknemers van IOP worden zelden moe! Ze gaan maar door en door ....... Omdat ze 
geloven in wat we doen! Een groot applaus voor alle IOP-medewerkers die deze organisatie 
maken tot wat ze is! 
ASANTE SANA! 

Tot slot, maar niet in het minst! Dank aan God die nooit moe werd om me te herinneren aan de 
kinderen die onder de boom zaten met hun leitjes. Dank U, Heer, dat U genoeg in mij geloofde om 
mij te roepen om naar Ilula te gaan, zelfs op 57-jarige leeftijd. De Heer heeft ons nooit in de steek 
gelaten en ons de kracht en moed gegeven om door te gaan en door te gaan! God had een plan 
hier in Ilula!!! - En we hebben ons best gedaan om HEM te helpen het waar te maken! 

ASANTE SANA! 

-Berit


