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HOE ZIE IK IOP VANDAAG? 

Toen ik in 1998 hier in Ilula was om te helpen met de aanleg van een waterleiding naar de dorpen, 
ging ik terug naar huis met de namen van vijf mensen op zak en niks anders voor ogen dan het 
zendingswerk van mijn kerk voort te zetten. Maar God had andere plannen voor mij! Omdat er zo 
veel vraag was naar het opzetten van een educatieprogramma, werd ik naar Ilula uitgezonden om 
zo'n plan op poten te zetten. We noemden het project “Ilula Orphan Program”, want dat was het! 
In mijn stoutste dromen had ik geen plannen om een hele organisatie op te starten. Je kunt in 
hoofdstuk 1 nalezen hoe het allemaal tot stand is gekomen!


Werken aan een klein project om een paar weeskinderen te helpen is één ding. Maar om te zien 
hoe het werk van IOP binnen een paar jaar uitgroeide tot een enorme organisatie - met 20-30 
projecten in tientallen dorpen en 140 medewerkers - is heel iets anders. Alleen God weet wat Zijn 
plannen waren hier in Ilula. Ik heb geaccepteerd om hierheen te gaan om Hem te helpen met mijn 
handen en voeten, en misschien ook een beetje met mijn hersenen!


Vandaag de dag is IOP een van de grootste nationale NGO's in Tanzania, gezegend met een 
lokale directeur, de heer Edson Msigwa, nadat ik in 2015 terugtrad als uitvoerend directeur. We 
hebben meer dan 20 jaar succesvol samengewerkt! Het is goed om te zien dat het 
administratieve team van het IOP ook goed samenwerkt en in staat is om te voldoen aan het 
toenemende aantal verzoeken van de Tanzaniaanse overheid om rapportages te overleggen. 
Opvallend is dat het Management Team voor 80% uit eigen IOP-medewerkers bestaat, dat wil 
zeggen studenten die door de jaren heen zijn ondersteund en opgeleid binnen het IOP, volgens de 
aanpak van “sharing and caring”. Vóór COVID bestond 50% van de totale staf uit medewerkers 
die binnen het IOP zijn opgeleid! Dit laat zien dat het IOP behoorlijk succesvol is geweest in de 
ontwikkeling van haar studenten tot mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Voor hen 
is “iets teruggeven” een vanzelfsprekendheid om te overleven. Voor ons allemaal in het IOP - 
mijzelf inbegrepen - is het belangrijkste doel erop toe te zien dat het werk van het IOP “een 
nieuwe levensstandaard kan creëren voor de Tanzaniaanse gemeenschap” - zoals het in de visie-
verklaring van het IOP staat… EN zoals we elke werkdag luidkeels zeggen na het ochtendgebed.


Een liefdadigheidsorganisatie leiden kan een uitdaging zijn! - Nee! ... niet “kan zijn” .... het IS EEN 
UITDAGING! Kan de zorg voor weeskinderen en het runnen van een weeshuis winstgevend zijn? 
En wat “verdient” IOP aan het onderwijs aan dorpelingen over VICOBA (Village Community Banks) 
en eenvoudig ondernemerschap - of de zorg voor hun pleegkinderen - of het belang van veilig 
water, gezondheid en hygiëne? Het spreekt voor zich dat deze werkzaamheden alleen maar geld 
kosten. Als liefdadigheidsorganisatie zal IOP altijd financiële steun nodig hebben! Natuurlijk 
hebben we een aantal inkomstengenererende projecten, zoals de IOP Shop, een filiaal van de 
CRDB Bank, landbouw, verhuur van onroerend goed, de Avocadoboerderij, Farm For the Future, 
etc., maar het zal nooit genoeg zijn om de jaarlijkse begroting sluitend te krijgen. Door de jaren 
heen hebben we veel hulp gehad van de IOP-ondersteuningscomités in andere landen, zoals 
Noorwegen, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Italië, Verenigde Staten en Denemarken. Deze 
comités zijn echter niet bij ons “in dienst” en zijn allen gestoeld op de idealistische inzet van 
iedereen. We zijn ZEER DANKBAAR voor hun vrijwilligerswerk en steun!


Door de jaren heen heeft IOP ongeveer 2700 studenten ondersteund bij hun opleiding! De 
meesten van hen zijn er in geslaagd om hun leven zin te geven, een bedrijf op te starten of een 
stabiel inkomen te verwerven. Velen hebben ook een baan bij de overheid.


Ik heb een boodschap voor al deze IOP-studenten. Aangezien JIJ ondersteund bent en nu een 
veilig leven kan leiden met je gezin, zou het dan niet mogelijk zijn om “de handen die jou gevoed 
hebben” te helpen, zodat nog veel meer studenten een veilig leven kunnen leiden? Het zou een 
geweldig cadeau voor het IOP zijn als JIJ - als ex-IOP-student met een vast inkomen - 
automatische betalingen via je bank zou kunnen opzetten. Om een klein beetje steun naar IOP te 
sturen in ruil voor wat jij hebt gekregen. Iedereen die nu een vast inkomen heeft - laten we zeggen 



Tsh 5.000 of Tsh 10.000 per maand! Het zou honderden studenten helpen om te komen waar JIJ 
nu bent! 

IOP is gestart met een ALUMNI- GROEP voor haar studenten! PLEASE! - PLEASE! - PLEASE! 
Meld je aan als lid en steun de bron van je eigen succes! Je kunt IOP bellen om dit te regelen: 
0767 337763 of email post@ioptanzania.org 

BEDANKT dat jullie dit doen, jongens en meisjes, die nu DAMES EN HEREN zijn! 

- Berit


