
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting 

Ilula Orphan 

Program 
Een sponsoring programma 

om (wees)kinderen in Ilula-Tanzania  

onderwijs en zorg te bieden. 

 

 

STICHTING  
IOP-Nederland 

Nieuwsbrief 
18e jaargang nr 3 september 2024 

 

Voorwoord: 
 

In deze nieuwsbrief helaas geen verslagen van vrijwilligers. 

Er zijn wel vrijwilligers geweest en ook een jongerenreis maar van hen 

hebben we geen verslagen ontvangen ondanks een dringend verzoek. 

Van ons bestuur is ook niemand geweest dus deze nieuwsbrief wordt niet al 

te dik. 

Onze voorzitter Jos gaat in oktober dus in december hopen we zijn 

bevindingen te kunnen lezen. 

 

 

Bericht van de penningmeester 

 
In de maand november krijgt u weer de rekening voor 2025. 

U mag in één keer betalen, per half jaar of in maandelijkse termijnen. 

In alle gevallen moet het eerste bedrag op 15 januari 2025 bij ons binnen 

zijn omdat wij dan de schoolgelden aan Tanzania moeten overmaken. 

De sponsorbijdragen zijn eigenlijk niet meer hoog genoeg om de dure veel 

betere privé-opleidingen te betalen. 

Tot op heden springt het IOP-NL bij maar dat gaat over 2 jaar moeilijker 

worden omdat we dan stoppen met de rommelmarkten en onze inkomsten 

dus danig zullen dalen. 

Daarom hopen we dat u goed wil kijken op uw rekening wat het kind 

werkelijk kost en dan evt. uw bijdrage ophoogt. 

We zouden daar heel erg mee geholpen zijn. 

Mensen die nieuw instappen gaan € 500 per jaar betalen, ongeacht waar het 

kind school gaat. Dan zitten we op éen lijn met andere IOP’s. 

Ook voor life-sponsoring moeten we nieuwe sponsors € 500 gaan vragen, 

het weeshuis komt nu al jaren tekort. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Donaties: 
 

Wij hebben uit de rommelmarkt opbrengsten diverse projecten gesteund, 

o.a. voor de bouw van een extra slaapzaal voor de Lords Hill Highschool. 

Met zo’n extra slaapzaal kunnen ze weer extra kinderen aannemen en wordt 

de school steeds rendabeler. 

Doordat er meer leerlingen zijn dan tafels en stoelen hebben we ook een 

bedrag overgemaakt voor het maken van extra tafels en stoelen. 

Tenslotte kwam er een verzoek om een briljante jongen te steunen met zijn 

opleiding tot arts. Daar hebben we uiteraard ook geld voor overgemaakt; 

artsen zijn ook in Tanzania hard nodig en zo’n opleiding is niet voor 

iedereen weggelegd. Dan moet hij echt hele hoge cijfers gehaald hebben op 

de middelbare school. 

 

 

Rommelmarkt opbrengsten  

 
Rommelmarkt juli  € 1922,30 (record!) 

Rommelmarkt september € 1641,15 

 

 

De volgende rommelmarkten zijn op: 

 
Zaterdag 5 oktober 

Zaterdag 2 november 

Zaterdag 7 december 

 
Steeds van 10 tot 13 uur aan de Boonsweg 63 te Heinenoord. 

Inleveren goede spullen kan op werkdagen tussen 7 en 19 uur. 

In het weekend alleen op afspraak 

(Annelies 0633318496) 

LET OP! Absoluut geen meubelen inleveren, daarvoor is onze 

opslagcontainer veel te klein. 

 

Andere markten: 

 
We hebben dit jaar op twee markten/braderieën gestaan.  

De Paardenmarkt in Numansdorp en de Zoete Zaterdag Markt in 

Puttershoek. 

Waarschijnlijk staan we op 14 december op de kerstmarkt in Oud 

Beijerland. 

Nu zijn we wel bijna door de prijsjes voor de “altijd prijs verloting” heen. 

Dus heeft u nog iets nieuw in de verpakking en doet u er niets mee, lever dit 

dan in, dan kunnen we ook volgend jaar weer op een aantal markten staan. 

 

 

 
Ook zin om eens de handen uit de mouwen te komen steken bij het IOP in 
Tanzania? Kijk voor de mogelijkheden op: 
www.vrijwilligwereldwijd.nl 

 

Inzamelacties  
 
U kunt ons nog steeds steunen door uw 
internetaankopen via Sponsorkliks te 
doen. De link staat op onze website. 
 

We zamelen ook nog steeds oude pennen en stiften, lege cartridges, oude 

mobieltjes en limonade- en bierblikjes in. De inzamelton hiervoor staat aan 

de poort van Boonsweg 63 in Heinenoord. 

 

http://www.vrijwilligwereldwijd.nl/


 

 

ZANZIBAR 

 

Mocht u op zoek zijn naar een verblijf op 

Zanzibar voor uw vakantie kijk dan eens bij 

deze organisatie. 

 
Contact: www.more-africa.com  
info@more-africa.com 

 

Verhuisbericht 
 

Vergeet u a.u.b. niet ons op de hoogte te brengen van een 

verhuizing of het wijzigen van een emailadres. 

Zo zijn we afgelopen jaren diverse sponsors kwijtgeraakt. 

Of ze werkelijk verhuisd zijn of geen interesse meer hebben weten we niet. 

Ze hebben zich in ieder geval niet afgemeld, wat natuurlijk niet netjes is. 

 

Jongerenreis 2024. 
 

Ook dit jaar heeft Vrijwillig Wereldwijd weer een jongerenreis 

georganiseerd.  Zeven meiden en twee jongens zijn o.l.v. Mirte (die al voor 

de derde keer mee ging) 17 dagen op pad geweest. 

Helaas hebben we van geen een deelnemer een reisverslag gekregen dus 

heb ik (Annelies) er maar een gemaakt naar aanleiding van de whatsapp 

berichtjes die dagelijks door Mirte naar de ouders gestuurd werden. 

 

De reis begon op Schiphol met een lange vlucht via Nairobi naar Dar es 

Salaam. Daar kwamen ze met vertraging aan maar gelukkig hadden ze toch 

een overnachting dus het verblijf in Dar is maar een kort nachtje geworden. 

De volgende dag weer een lange zit in een luxe lange afstandsbus. 

Voor het donker kwamen ze in Ilula aan en werden ze uiteraard heel erg 

welkom geheten door de kinderen en de staf. 

Het avond eten was samen met de kinderen, wat voor hen een feestmaal 

betekent. 

 

De volgende dag kregen ze een 

rondleiding langs diverse IOP projecten 

o.a. de jonge moeders en die maakten 

heel veel indruk op de deelnemers. 

s’Middags werden er tuktuks gehuurd om 

in het dorp simkaarten te gaan kopen. 

 

De volgende dag is een zondag en dan is 

er een kerkbezoek gepland. Iedereen in 

Tanzania hangt wel een geloof aan, 

zowel christelijke geloven als islam. 

De groep bezoek een chistelijk kerkje 

vlakbij het weeshuis. 

Daarna worden er plannen gemaakt voor 

het opknappen van het “mama huis” en 

worden er spelletjes voorbereid die na de lunch en de voetbalwedstrijd op 

het IOP veld gedaan worden met de kinderen van het weeshuis. 

 

 

Op maandag gaan ze weer met tuktuks de 

IOP scholen en de bibliotheek (Holland 

House of Books) bezoeken en tenslotte 

boodschappen doen voor het opknappen 

van het mama huis. 

’s Middags is het klussen geblazen. 

Intussen heeft Mirte een online 

inzameling gestart om extra spullen voor 

de jonge moeders maar ook voor hele 

arme gezinnen te kunnen kopen. 

Die inzameling loopt als een trein. Vele 

gezinnen gaan voorzien worden van 

matrassen en voedselpakketten. 

http://www.more-africa.com/
mailto:nfo@more-africa.com


 

 

Voor de mama’s worden naaimachines aangeschaft zodat ze met naaiwerk 

geld kunnen verdienen. 

 

Op dinsdag werd er op diverse scholen 

lesgegeven en werden de gekochte 

spullen bij 4 gezinnen langs gebracht. 

Ook werden er deze dag inkopen 

gedaan voor het programma van de 

volgende dag. Mee draaien in een 

traditioneel gezin. O.a. rijst, olie, 

bonen maar ook een levende kip/haan. 

 

Woensdag is het dan zo ver, de groep 

wordt verdeeld over 3 gezinnen en 

helpen mee met het koken van de 

lunch. Van het IOP gaan er ook 

begeleiders mee om te tolken. 

 

 

 

Op donderdag gaat de groep naar Isimila 

stone age site voor een rondleiding, daarna 

naar Iringa voor een lunch bij Neema. 

Daar werken alleen mensen met een 

handicap, ze hebben er een winkel, een 

weverij en restaurant/hotel. 

Op de Masai markt kunnen ze tenslotte 

souvenirs kopen. 

 

Vrijdag wordt er weer gewerkt aan het 

mama house en wordt de markt 

voorbereid. Alle deelnemers hebben een 

tasje met rond de 3 kg kleding 

meegenomen en die gaan verkocht 

worden. Het diner wordt in het nieuwe IOP restaurant genuttigd. 

 
 

 

 
 

De meegebrachte tasjes 

 

 



 

 

 

 
 

 

Zaterdag is de mini-marathon, 5 km 

wordt er hardgelopen samen met de 

weeskinderen, de staf en scholieren. 

De deelnemers hebben daar 

sponsoren voor gezocht, met dat geld 

worden programma’s in de 

bibliotheek bekostigd en het 

weeshuis gesteund. Na afloop is er 

een meeting met de IOP senioren 

groep. Daar hadden de jongeren ook 

geld voor ingezameld zodat alle 

oudjes met een zak rijst naar huis 

konden.  

 

 

 

 

 

De middag werd gebruikt om het werk in het mama huis af te maken. 

Dan is het alweer zondag en deze keer mag de groep het lekker rustig aan 

doen. ’s Middags komt er een Masai vrouw sieraden met de groep maken. 

Verder wordt er gepakt en is het afscheidsfeestje. 

De tijd bij het IOP zit er al weer op. 

 

 

Hierna is de groep naar 

een traditionele Masai 

stam geweest en werd 

er overnacht bij een 

resort net buiten 

Mikumi National Park 

alwaar ze op dinsdag de 

hele dag op safari 

geweest zijn. 

 

 

 

 



 

 

 
Woensdag is weer een reis dag, deze keer 

naar Dar es Salaam en vervolgens met de 

ferry naar Zanzibar. 

De eerste dag daar is een vrije dag, 

zwemmen, winkelen en eten. De tweede 

dag wordt Stone Town bezocht en gaan ze 

met een bootje naar Prison Island. De 

lunch wordt een barbecue op een zandbank 

waar ook gesnorkeld kan worden. Het 

avond eten wordt op een food market 

genuttigd.  

 

Op zaterdag 17 augustus pakken ze weer 

de ferry naar Dar es Salaam en het 

vliegtuig terug naar Nederland. 

 

 

 

 

Ben je ook een jongere 

tussen de 17 en 20 jaar en 

heb je ook zin in zo’n 

waanzinnig avontuur? 

Kijk dan eens op de 

website van Vrijwillig 

Wereldwijd. 

www.vrijwilligwereldwijd.nl 

 

 

Farm for the Future (FFF) updates: 
 

 

De macadamia boompjes zijn nu twee jaar oud en intussen al meer dan 

manshoog. Nog een jaar of 3 en ze gaan hun vruchten/noten afwerpen.  

De aardappels zijn geoogst, dit zijn zaai aardappelen, net als de maïs. In de 

kas zijn tomaten geteeld. 

De kinderboerderij heeft diverse klassen op bezoek gehad. 

De hele gemeenschap profiteert van de FFF. 

Ze bieden werkgelegenheid, ze steunen arme boertjes en jonge moeders. 

De FFF is meer dan alleen een boerderij met winstoogmerk. 

 

http://www.vrijwilligwereldwijd.nl/


 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hier kan uw advertentie staan 

 

Kosten ½ pagina € 10 per jaar 

Hele pagina € 20 per jaar 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Moderne Gebruikte Kleding (dames en heren) + accessoires 
Heulbrug 7 
Numansdorp 
Tel: 0186-657652 
www.2-times.nl 
Facebook: 2-Times 
Instagram: 2times_numansdorp 
 
Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag 10 – 17u 
Zaterdag 10 – 17u 
Kleding-inname uitsluitend op afspraak 

http://www.2-times.nl/


 

 

 



 

 

 

 

JMS 

 
Jense Machine Service 

b.v. 
 

• Machinereparatie 

• Draaierij 

• Draaidiameter tot 11 00 mm 
 
 

• Postbus 5040 3274 ZJ 

• Nijverheidsweg 12 

• 3274 KJ Heinenoord 

• Tel. 0186-603119 

• Fax 0186-603081 

Email: jms@jensebv/demon.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens Stichting IOP-NL 

 

Schaduwrijk 97 

3297 SC Puttershoek 

06 33 31 84 96 

iopnederland@xs4all.nll 

www.iopnederland.nl 

k.v.k nr: 24432681 

Regio banknummer: NL15RBRB0827956843 

t.n.v. Stichting Ilula Orphan Program Nederland 

 

mailto:jms@jensebv/demon.nl
mailto:iopnederland@xs4all.nll
http://www.iopnederland.nl/


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


