
Vrijwilligerswerk in Tanzania 
 

Twee weken mocht ik deel uitmaken van de IOP-familie in Tanzania, een indrukwekkende en 

onvergetelijke ervaring! Ik kende IOP nog niet, maar ik was gelijk verkocht toen ik het IOP-

project “Sponsorprogramma” op de site van Vrijwillig Wereldwijd voorbij zag komen. De 

werkzaamheden, het functieprofiel en de omschrijving van de organisatie spraken mij enorm 

aan. In mijn enthousiasme heb ik me toen direct aangemeld en daar heb ik geen seconde spijt 

van gehad. Alles is super goed gegaan en ik ben nog steeds aan het nagenieten! 

 

De meeste vrijwilligers verblijven meerdere maanden op het project, dat was voor mij niet 

mogelijk. Mijn zoontjes van 11 jaar en 8 jaar oud kunnen mij niet zo lang missen, en ik hen 

ook niet! Ondanks de korte periode heb ik enorm veel gezien en gedaan en was elke dag weer 

bijzonder en waardevol. De eerste dag werd ik door Enicka rondgeleid: Kidscorner, 

Sunflower pre- and primary School, Lord’s Hill High School, Holland House of Books, de 

werkplaats, het sponsorkantoor, de IOP-shop, het Bite Café en natuurlijk het weeshuis met 

daaromheen de dieren, de akkers en het sportveld. Ik was enorm onder de indruk van alles wat 

IOP bereikt heeft. Zeker als je bedenkt dat het allemaal begonnen is met een bezoek van 

toenmalig padvindster Berit Skaare en het sponsoren van een handjevol kinderen. 

 

De eerste avond kreeg ik van de IOP-girls in het weeshuis een warm welkom waarbij er voor 

me werd gezongen en we hebben gedanst. Een fijne sfeer en erg gezellig met de andere 

vrijwilligers. De volgende dag kon ik gelijk aan de slag bij Tamari en Adelina op het 

sponsorkantoor. Ik had geluk dat deze week de schooluniformen, schrijfmaterialen, rugtassen 

en schoenen uitgedeeld moesten worden. Een concreet project waardoor ik gelijk mijn handen 

uit de mouwen kon steken om alle spullen klaar te leggen. Het was erg bijzonder om de 

publieke scholen te bezoeken en daar de materialen uit te delen aan de sponsorkinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Ondertussen hield ik me ook bezig met de renovatie van het toiletgebouw bij de bibliotheek 

waar ik een sponsor voor had gevonden.  

 

 

 
 



Na het weekend, waarin ik een prachtige safari heb gehad in het Ruaha National Park, stonden 

de familiebezoeken op het programma. Via site www.whydonate.nl had ik een mooi bedrag 

opgehaald om verschillende gezinnen te bezoeken en voedselpakketten te brengen. Dit was 

erg mooi om te doen omdat de sponsorkinderen en hun verzorgers zo lief en enorm dankbaar 

zijn. Het was ook pittig om de armoedige leefomstandigheden te zien en gesprekken te 

voeren.  

 

De mensen zijn heel positief maar op het moment dat je de pijn in hun ogen ziet als ze 

vertellen dat ze niet genoeg inkomen hebben om voor de kinderen te zorgen en dat het leven 

zo zwaar is, dan breekt je hart.  

 

 

 

Ik heb gezien hoe waardevol het werk van IOP is 

en hoe hard deze steun nodig is. Veel lokale IOP-

medewerkers zijn opgegroeid als sponsorkind en 

dat vertellen ze met trots. Ik voel me bevoorrecht 

dat ik twee weken bij hen heb mogen 

doorbrengen.  

 

Vrijwilligerswerk bij IOP kan ik iedereen 

aanraden: de mensen zijn super aardig, er is altijd 

wel wat te doen en het is ervaring die je leven 

verrijkt.  

 

IOP Nederland, bedankt voor jullie goede zorgen 

en deze fantastische ervaring!  
 

Tessa de Gruijter 

 
 

 
 

 

http://www.whydonate.nl/

